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Thema Een sprekende doodskist (Pnr. 258)  Genesis 50 en Hebreeën 11: 22 
Uitgesproken  26 september 1982  in de Ned.Herv.Kerk te ’s-Gravendeel 
 
De preek werd eerder gehouden in Herwijnen, 21 september 1980. 
 
Orde van de dienst: 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen Lied 326: 1, 2 en 5 

1. Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal er in aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 
2. God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor andre stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 
 
5. O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luistren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 79: 5 

5. O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, 
wij zijn de schapen die uw roepstem horen, 
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden 
aan stille waatren en in groene weiden. 
Geslacht meldt aan geslacht / uw goedheid en uw kracht, 
de grootheid van uw daden. 
Zo gaat een blinkend spoor / van lof de eeuwen door. 
Wij prijzen uw genade. 
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Gebed om de opening van het Woord 

 
Schriftlezing Genesis 15: 7-14 

7 En Hij zeide tot hem: Ik ben de HERE, die u uit Ur der 
Chaldeeën heb geleid om u dit land in bezit te geven. 8 En hij 
zeide: Here HERE, waaraan zal ik weten, dat ik het bezitten zal? 
9 En Hij zeide tot hem: Haal Mij een driejarige jonge koe, een 
driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge 
duif. 10 Hij haalde die alle voor Hem, deelde ze middendoor en 
legde de stukken tegenover elkander, maar het gevogelte deelde 
hij niet. 11 Toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, 
joeg Abram ze weg.  
12 Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe 
slaap op Abram. En zie, hem overviel een angstwekkende, dikke 
duisternis. 13 En Hij zeide tot Abram: Weet voorzeker, dat uw 
nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land, dat het 
hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen 
verdrukken, vierhonderd jaar. 14 Doch ook het volk, dat zij zullen 
dienen, zal Ik richten, en daarna zullen zij met grote have 
uittrekken.  

 
Schriftlezing Genesis 50: 15-26 

15 Toen Jozefs broeders zagen, dat hun vader gestorven was, 
zeiden zij: Als Jozef zich nu maar niet op ons gaat wreken en ons 
ten volle al het kwaad vergeldt, dat wij hem hebben aangedaan. 
16 Daarom zonden zij Jozef deze boodschap: Uw vader heeft 
vóór zijn sterven geboden: 17 zo moet gij tot Jozef zeggen: och, 
vergeef toch de overtreding uwer broeders en hun zonde, want 
zij hebben u kwaad aangedaan. Nu dan, vergeef toch de 
overtreding der dienaren van de God uws vaders. En Jozef 
weende, toen men zo tot hem sprak. 18 Ook kwamen zijn 
broeders zelf, wierpen zich voor hem neer en zeiden: Zie, wij zijn 
u tot slaven. 19 Maar Jozef zeide tot hen: Vreest niet, want ben 
ik in Gods plaats? 20 Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar 
God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden 
het geval is: een groot volk in het leven te behouden. 21 Vreest 
dus niet, ik zal u onderhouden en ook uw kinderen. Zo troostte 
hij hen en sprak tot hun hart.  
22 En Jozef bleef in Egypte wonen, hij en zijns vaders huis; en 
Jozef leefde honderd en tien jaar. 23 En Jozef zag van Efraïm het 
derde geslacht; ook de kinderen van Makir, de zoon van 
Manasse, werden op Jozefs knieën geboren. 24 En Jozef zeide tot 
zijn broeders: Ik ga sterven; God zal zeker naar u omzien en u 
uit dit land voeren naar het land, dat Hij Abraham, Isaak en 
Jakob onder ede beloofd heeft. 25 En Jozef deed de zonen van 
Israël zweren: God zal zeker naar u omzien; dan zult gij mijn 
gebeente van hier meevoeren. 26 En Jozef stierf, honderd en tien 
jaar oud, en men balsemde hem, en hij werd in een kist gelegd, 
in Egypte. 

 
Tekst Hebreeën11: 22 
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22 Door het geloof heeft Jozef aan het einde van zijn leven 
gewaagd van de uittocht der kinderen Israëls en voorschriften 
gegeven over zijn gebeente.  

 
Zingen Psalm 130: 3 en 4  

3. Ik heb mijn hoop gevestigd / op God den HEER die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, / wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten / wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten / uw lichtend aangezicht. 
 
4. Gij al Gods bondgenoten, / ziet naar zijn toekomst uit! 
De HEER is vast besloten / tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: / Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding / van onrecht en van schuld. 

Preek  
 
Zingen Lied 67: 1 en 3 

1. God zij geloofd uit alle macht, 
Hij komt zijn volk bevrijden 
en heeft aan Israël gebracht 
verlossing in zijn lijden. 
Hij heeft zijn teken opgericht: 
verheffing van het aangezicht 
voor heel het huis van David, 
zoals voorlang geschreven stond 
heeft Hij gedacht aan zijn verbond, 
zo doet Hij ons herleven. 
 
3. Gij zijt de stem der profetie 
sprekend van mededogen, 
want eens zal ieders oog Hem zien: 
de opgang uit den hoge. 
Gezegend zij de dageraad 
het licht dat weldra schijnen gaat 
voor wie in duister kwijnen. 
Hij zal de schaduw van de dood 
beschamen met zijn morgenrood. 
Op aarde daalt de vrede! 
Dankgebed en voorbeden 

 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen  Psalm 4 

1. Laat als ik roep mij op U hopen, 
o God van mijn gerechtigheid. 
Geef mij uw antwoord, doe mij open, 
die mij, als ik ben ingesloten, 
ruim baan maakt en mij weer bevrijdt. 
Hoe lang zult gij mij blijven smaden, 
gij groten, door de schijn bekoord? 
Weet toch: de HERE slaat mij gade. 
Weet dat ik leef van zijn genade. 
Hij is het die mijn roepen hoort. 
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2. Laat niet tot zonde uw geschil zijn, 
maar zoekt uw vrede voor de nacht. 
Spreekt tot uw hart en laat het stil zijn, 
laat wat de HERE wil uw wil zijn, 
schenkt Hem wat Hij van u verwacht. 
`Wie', zeggen velen, `toont ons 't goede?' 
Verhef dan uw gelaat, o HEER. 
Gij maakt het mij zo wel te moede; 
hebben zij 's werelds overvloeden, 
uw vrede in mijn hart is meer. 
 
3. Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 
want slapend kom ik bij U thuis. 
Alleen bij U ben ik geborgen. 
Gij doet mij rusten tot de morgen 
en wonen in een veilig huis. 

 
Zegen 


